
 

“Ieder zijn talent”    

De maand januari is alweer voorbij gevlogen. Ook Wijsneus heeft dit 
opgemerkt en heeft een nieuw aandachtspuntje voor ons klaar… 

Na de drukte van de voorbije maanden wil Wijsneus ons wat rust 
gunnen en ons even laten stilstaan bij al de mooie dingen die ons 
omringen. Wijsneus is er zeker van dat ieder van ons een schat 
verborgen heeft in zichzelf.  

Een andere naam voor die schat is het woord “TALENT”. Wijsneus 
is er immers van overtuigd dat iedereen talenten heeft. We moeten 
enkel oog hebben voor deze talenten van onze medemensen en ze in 
de kijker willen plaatsen. Dat is dan ook de opdracht die we van 
Wijsneus meekrijgen in de maand februari… 

“Ook al zijn we allemaal anders, zoek bij elkaar de positieve dingen 
en leer deze waarderen!” 

Het doet Wijsneus dan ook erg veel plezier dat we in onze school 
niet enkel bezig zijn met de leerstof ( het verstand). Ook de 
muzische, sociale en sportieve vaardigheden van de kinderen worden 
sterk geoefend en in de kijker geplaatst tijdens de lessen, 
sportnamiddagen, het werken rond de muzische ateliers, 
gezamenlijke projecten zoals onze musicals en kersthappenings. Dit 
vergemakkelijkt onze opdracht voor de maand februari.  
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Aangezien iedereen de kans krijgt om zijn of haar talenten ten toon te spreiden, moeten we 
enkel onze kijkers goed openhouden, genieten van de dingen die we te zien krijgen en er onze 
waardering en bewondering over uitspreken.  

VEEL PLEZIER ALLEMAAL, GENIET VAN AL HET MOOIE DAT JE ZAL ONTDEKKEN !   
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Samen spelletjes spelen 

Weet je wat er heel leuk is? 

Samen met iedereen thuis gezelschapsspelletjes spelen. Vaak kijken we ’s 
avonds televisie of spelen we op de computer. Misschien zit je zus op haar 
kamer te chatten met haar vriendinnen, of is je broer televisie aan het 
kijken in zijn kamer. Dat verbruikt allemaal energie: de televisie, de 
computer, de lichten… 

Het is veel leuker en goed voor het milieu als we één avond in de week 
geen computer of televisie opzetten en samen gezelschapsspelletjes 
spelen.  

Zo sparen we niet enkel energie uit, maar hebben we ook een gezellige 
avond samen met ons gezin! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*  

                               

 

 

 

 



 

  

            EEN ONGEVAL. HELP! 
DOELSTELLINGEN: 

• De leerlingen beseffen dat het verkeer risico’s 
inhoudt en dat ongevallen kunnen gebeuren. 
 

• De leerlingen kunnen hulp inroepen bij een ongeval. 
 

• De leerlingen weten wat ze moeten doen als ze op de 
schoolweg een ongeval hebben. 

AFGESPROKEN: 

• Ik onthoud deze gratis noodnummers: 
 

• 112 – internationaal noodnummer 
 

• 101 – politie 
 

 

 

 



 

 

*  Op 02-01-2024 heeft Miruna (K3G) een broertje, Patrick, gekregen. Dikke proficiat aan de 
     hele familie !        

 

 

 

 



 

 

 

  

 DE DERDEKLASSERS SPELEN MET ZAKKEN VOL LEGO 

In de week van 22 tot 25 januari stonden er 6 jute zakken vol met Lego in de Mariaschool. Wauw! 

De derdeklassers vonden dit natuurlijk geweldig. 

Op woensdag reserveerden wij de Kikoenklas zodat we naar hartenlust konden bouwen. 

We maakten gekke figuren , verdwaalpalen , speciale huizen , biggetjes , … 

Het vloog voorbij. 

De foto van ons lego-eiland zie je hieronder. 

De andere foto’s kregen een plaatsje op de schoolwebsite. 
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Ook wij deden deze maand mee met de week van 
de poëzie. Elke klas kreeg tijdens deze week een 
‘doos vol poëzie’: een gedicht met daarbij een 
aantal attributen die met het gedicht te maken 
hebben. Zo fijn om op deze manier poëzie te 
ontdekken! 



 

Poëzietips van de 

leesuiltjes 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Het lijkt wel een feestje (Stijn De Paepe, Puck Koper) 

Voor : (jonge) kleuters (én ouder ;-) 

Kenmerken : Poëziebundel 

In dit boek vind je 150 gedichten voor jonge kinderen. Je hebt lange versjes en heel korte 
versjes. Dit alles geeft het boek een speelse dynamiek. De kracht ligt hem in de eenvoud en 
de 'logische' rijmen van de versjes. De versjes en tekeningen geven verdere gesprekstof om 
over voort te praten. Je kan ze voorlezen, maar beginnende lezers kunnen de versjes perfect 
zelf lezen. 

Stijn De Paepe had zoveel talent om in alle eenvoud zijn boodschap over te brengen. 
Eenvoudig, gevat, grappig,  

Als je één boek in huis zou halen met gedichten voor jonge kinderen, dan is dit aanrader 
nummer 1! 

 

Liegen is leuk (Thomas Renders, Davien Dierickx) 

Voor : +4-jarigen  

Kenmerken :  Poëzie 

Waarom zitten er gaten in Zwitserse kaas? Waarom zitten er gaten in een gitaar? Kunnen dieren met 
pensioen en hoe ziet een rusthuis voor bejaarde beesten eruit? En wat is een kerstwash? Dit boek 
geeft een antwoord op deze en nog veel meer vragen. Geen gewoon antwoord maar een antwoord 
in vijftien grappige versjes vol leugentjes en deugnieterij. In de speelse prenten kan je altijd iets 
nieuws ontdekken.  

Vijftien gedichten die al liegend ontstaan zijn, maar die je (bijna allemaal) zo graag wil geloven omdat 

ze zo leuk zijn.   

Heel de wereld wordt wakker (Jaap Robben, Sebastiaan Van Doninck) 

Voor : +5-jarigen 

Kenmerken :  Poëziebundel 

In dit boek vind je een verzameling gedichten van 1990 tot nu. De gedichten zijn geïllustreerd en 

gaan van kortere, eenvoudige versjes tot gedichten waar je wat langer bij kan blijven stilstaan. Alle 

gedichten in deze bundel zijn oorspronkelijk Nederlandstalig. Met dit boek in handen vind je altijd 

wel een geschikt gedicht om je op te vrolijken of waarin je jezelf kan herkennen. Leve de poëzie! 



 

 

 



 

 

  

 



 

“Wondere ruimte” 

VLIEG JE MEE? 

              Dat is het jaarthema van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belangrijke dagen in deze periode 

LICHTMIS – 2 februari 

Op 2 februari vieren we dat Maria haar baby naar de tempel brengt. De oude Simeon noemt Jezus ‘het Licht voor deze 
wereld’. Naar oude gewoonte bakken en eten veel mensen pannenkoeken op die dag. 

SINT-VALENTIJN – 14 februari 

Op 14 februari worden alle geliefden in de kijker gezet en vieren ze Sint-Valentijn, een Italiaanse priester die in het geheim 
een verliefd paartje had getrouwd. Dat mocht niet, omdat de jongeman in het leger zat. Op 14 februari vieren we zijn 

feestdag. 

CARNAVAL 

Net voor de veertigdagentijd kan iedereen nog eens helemaal uit de bol gaan. Op vele plaatsen in ons land trekken 
carnavalsstoeten door de stad of het dorp. 

ASWOENSDAG en de VEERTIGDAGENTIJD 

Op 14 februari start voor veel christenen de weg naar Pasen. Met Aswoensdag wordt het startschot gegeven van de 
veertigdagentijd. In die periode maken christenen bewust meer tijd om soberder te leven, om eens stil te vallen en meer 
aandacht te schenken aan wie het minder goed heeft. Op die manier bereiden ze zich voor op Pasen, het feest van Jezus’ 

verrijzenis.  

Rond 9 maart start ook de ramadan. Dat is de periode waarin moslims vasten tussen zonsopgang en zonsondergang en meer 
tijd maken voor God, voor elkaar en voor de armsten in de wereld. 

  

 

Ruimte om te ontdekken 

FEBRUARI 
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