
 

 

     “Alleen is maar alleen ! ” 

 

                           

 

JAARGANG 22 

Bij de start van de maand april zien we de paasbloemen die bloeien, de forsythia’s die de 
voortuintjes sieren, kuikentjes die op vele plaatsen rondlopen, maar ook kinderen die eindelijk weer 
buiten kunnen spelen. Het is duidelijk…DE LENTE IS IN HET LAND!  

Hier wil WIJSNEUS onze aandacht op vestigen tijdens de maand april. Wijsneus heeft gehoord dat 
alle kinderen blijkbaar erg goed kunnen samen werken. Wijsneus vraagt zich echter af of de 
kinderen ook zo fijn samen kunnen spelen en plezier maken. Voor Wijsneus is dit immers een 
essentieel onderdeel van het welbevinden van kinderen op school. Vriendschappen sluiten is immers 
één van de vaardigheden die niet afhankelijk is van de intelligentie, noch het uiterlijk van een kind. 
Het hangt meer af van de wijze waarop kinderen in interactie gaan met elkaar. Daarom vraagt hij van 
ons aandacht te hebben voor volgende puntjes tijdens deze maand: 

• Ik nodig zelf iemand uit om mee te spelen. 
• Ik sluit mij niet af van andere kinderen. 
• Ik speel niet steeds de baas tijdens het spel. 
• Ik houd rekening met de gevoelens van de ander. 
• Ik kan genieten van winnen, maar ik kan ook fair verliezen ! 

 

                    Veel speelgenot allemaal, geniet van de heerlijke lentelucht ! 

       

 

 

 

 

 

 

NUMMER 8 

APRIL 



 

Lege batterijen binnenbrengen 

Batterijen zorgen voor energie. Zonder batterijen werken heel wat 
toestellen niet: de zapper van de televisie, je Gameboy, je rekenmachine, je 
Mp3-speler...  

Maar batterijen die geen energie meer geven, zorgen voor veel giftig afval. 
Daarom is het beter dat we zoveel mogelijk herlaadbare batterijen 
gebruiken. Die gaan véééél langer mee - je kan ze tot 1000 keer herladen - 
en zorgen zo voor minder afval.  

Wat doen we eraan?  

Ga samen bij jou thuis op zoek welke toestellen en speelgoed veel 
batterijen nodig hebben. Spreek met papa of mama af om die deze week te 
vervangen door herlaadbare batterijen. 

 

 

 



  

 

 

 

         

  



 
• Op 3 maart overleed de moeder van juf Liesbet. Wij wensen de hele familie heel veel 

sterkte toe met dit verlies.  
 
 

 

   



 

Mooimakers 2A 
 
De omgeving van onze school is weer netjes dankzij onze toppers van het tweede leerjaar. Goed gewerkt 
allemaal ! 

 
 
 
 
      
 
 
 

 

 

 

 

  

 

   

 

 

 

 

 

   

 

 

     

  

 

 

  

  

 

 



 

 

 

 

 

  



“ALS PELGRIMS ONDERWEG” 

              Dat is het jaarthema van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

DE STAD 

APRIL 



Verhaal uit de bijbel: Het Laatste Avondmaal 
 

Jezus wil met zijn vrienden het paasmaal vieren. Hij had een zaaltje gezocht en alles goed voorbereid. Het was een 

belangrijk moment. Toch was Jezus er met zijn hoofd niet helemaal bij. Hij wist dat hij voor de laatste keer met zijn 

vrienden zou eten en rond de tafel zou zitten. Hij wist ook dat Judas, één van zijn leerlingen, hem zou verraden. Toen 

ze aan tafel gingen, deed Jezus iets speciaals. Hij vulde een kom met water, legde een handdoek voor zich neer en 

begon de voeten van zijn leerlingen te wassen. De leerlingen reageerden erg geschrokken. Ze begrepen niet wat Jezus 

deed. Petrus nam het woord en zei: Rabbi, meester dit hoort niet. Ik laat Jou mijn voeten niet wassen. Dit doen enkel 

slaven. Jezus zei dat hij het later wel zou snappen en ging gewoon door met voeten wassen. Nadien riep Jezus de 

leerlingen opnieuw rond de tafel. Hij nam het brood en zei een dankgebed. Hij keek naar zijn leerlingen en zei: Neem 

en eet hiervan, want dit is mijn lichaam dat voor jullie gegeven wordt.  Daarna nam Hij ook de beker met wijn en zei: 

Dit is mijn bloed, teken van het nieuwe verbond. Kom regelmatig opnieuw samen rond de tafel en doe dit opnieuw 

om mij te gedenken. Blijf brood breken en wijn schenken. Toen stond Jezus op en zei: Beste vrienden, dit was de laatste 

keer dat ik met jullie at. De leerlingen begrepen het niet. Jezus zag er plots droef uit. Petrus vroeg: Wat is er toch? 

Jezus zei: Iemand van jullie zal mij verraden. De leerlingen keken elkaar geschrokken aan. Dat kon toch niet. Ze zijn 

een grote vriendengroep.   

Maar Jezus zei nogmaals: Geloof me, één van jullie zal mij verraden. De leerlingen keken elkaar aan. Wie zou Jezus 

toch bedoelen? Eén van de leerlingen vroeg aarzelend wie het was. Jezus zei: Hij die nu een stuk brood zal krijgen, zal 

mij verraden. Jezus gaf het stukje brood aan Judas en zei tegen hem: Ga maar en doe wat je van plan bent.  

Judas nam het stukje brood aan en vertrok. Toen Judas weg was, keek Jezus naar de andere leerlingen en zei: Ik blijf 

nog maar kort bij jullie en waar ik heen ga, daar kunnen jullie niet komen. Ik geef jullie nog een heel belangrijke 

levensboodschap mee: zorg voor elkaar en heb elkaar lief zoals ik jullie heb liefgehad. Na deze woorden stond Jezus 

op en ging naar de deur. Petrus hield hem tegen en vroeg: Waar gaat u naartoe, Heer? Jezus antwoorde hem: Ik ga 

ergens heen waar jij nog niet kan komen, maar later zal je mij volgen. Petrus vroeg: Waarom kan ik niet mee? Ik wil 

mijn leven voor u geven, Jezus. Jezus nam hem bij de arm en zei: Jij, je leven voor mij geven? Petrus, vriend, geloof 

me, nog voor de haan kraait, zal jij mij driemaal verloochenen. 

 

 

  



MAART = HEEL VEEL ACTIE VOOR 3A 

Wat een actieve en leuke maand was maart voor de derdeklassers…  

Lees maar even… 

We deden bijvoorbeeeld mee met de Boomplantactie. 

Er waren heel veel mensen om ons te helpen. 

We mochten allemaal 3 bomen planten. 

We kregen ook een boom mee naar huis om in onze eigen tuin te planten. 

 

 

                          

We mochten in onze pyjama naar de klas komen om kinderen te steunen die niet naar  

school kunnen gaan omdat ze te ziek zijn.  

 

 

 

 

 

We deden ook toffe opdrachten in de bib omdat het de jaarlijkse“Boekenweek” was. 

Antwoorden opzoeken op de I-pads. Héél leuk ! 

Het was wel tegen de tijd dus doorwerken was de boodschap. 

 

Het verkeerspark was weer supertof. 

“De arm lang genoeg uitsteken”, was voor sommige leerlingen wel een uitdaging. 

Gelukkig is niemand gevallen met zijn fiets ! 

 

 

 



We mochten ook een uurtje spelen met massa’s Lego. 

Wie maakte het gekste, leukste, … ding ? 

Niet belangrijk. Het was gewoon PLEZANT ! 

 

 

P.S. Voor meer “bewijsmateriaal” ( Hihi… ) neem je best een kijkje op de schoolwebsite… 

 

 

  



 

Activiteitenkalender april 2025 
 

5/04 *Vandaag start de PAASVAKANTIE! 
20/04 *Vandaag is het PASEN! 

21/04 *Vandaag is het PAASMAANDAG ! Een extra dagje vakantie dit schooljaar! 

22/04 *Vandaag starten we terug na een ontspannende PAASVAKANTIE. 
   We verwelkomen natuurlijk alle kleutertjes die vandaag starten aan hun  
   schoolloopbaan. 
*Vandaag is de laatste dag om het warme eten voor de maand MEI te bestellen. 

23/04 *FRUITDAG: vandaag genieten we van een heerlijk stukje fruit ! 

25/04 *De kleuters van juf Greet gaan vandaag ZWEMMEN in het Netepark. 

26/04 *Vandaag is het VORMSELVIERING om 13 uur in de kerk van Grobbendonk !  
  Proficiat aan alle vormelingen ! 

28/04 *Het 6de leerjaar neemt vandaag deel aan het fietsexamen. 

30/04 *FRUITDAG: Vandaag genieten we van een heerlijk stukje fruit ! 
*De kleuters trekken deze voormiddag naar de bossen van de RIMBOE ! 
*De leerlingen van 5A die wensen kunnen in de namiddag van 14 tot 16 uur  
  deelnemen aan WIWETER.  

01/05 *Dag van de ARBEID: een dagje vrij voor iedereen ! 

02/05 *LOKALE VERLOFDAG ! 

 
 

 
 

ZALIG PASEN ! 
 

  

https://www.google.be/imgres?imgurl=https://www.restaurantdeborgh.nl/wp-content/uploads/pasen2018.jpg&imgrefurl=https://www.restaurantdeborgh.nl/pasen-2019&docid=-QvkCpiqzkFK6M&tbnid=RD9oPWnxgY_FfM:&vet=10ahUKEwiS1rux__DgAhWFw6YKHV3qCnYQMwhTKBIwEg..i&w=1680&h=1050&bih=775&biw=1584&q=afbeelding%20Pasen%202019&ved=0ahUKEwiS1rux__DgAhWFw6YKHV3qCnYQMwhTKBIwEg&iact=mrc&uact=8


 
 

  



 



 

 


