
 

 

“BELEEFD ZIJN” 

Wijsneus is echt in zijn nopjes. In de maand september 

hadden we immers afgesproken om de geldende regels zo 

goed als mogelijk na te leven…Nu blijkt dat bijna alle 

kinderen hun uiterste best doen om dit ook waar te 

maken. Het omgaan met het aangeboden speelgoed, de 

pingpongtafels, de klasballen en het rollend materiaal 

lopen best goed. Net als de afspraken rond het 

voetbalveld, het basketbalterrein en het grote speeltuig. 

Ook het gebruik van het bordkrijt wordt niet met de 

voeten getreden. We kunnen dus verder doen zoals we 

bezig zijn...       

In de maand oktober gaat Wijsneus daarnaast onze 

aandacht vestigen op de beleefdheid van onze kinderen. 

Beleefdheid is iets dat je op alle plaatsen en terreinen 

waar je komt moet gebruiken. Wijsneus wil dan ook  dat 

we dat gaan toepassen in gans onze school. Hij verwacht 

dan ook dat we in de maand oktober en de 

daaropvolgende maanden beleefd gaan zijn: 

• ten opzichte van elkaar (kinderen onder 
mekaar). 

• ten opzichte van de leerkrachten, 
poetsvrouwen, middagmoeders en de 
directie. 

• ten opzichte van de bezoekers in onze school. 
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Spaarlampen in huis 

Gloeilampen geven licht, maar geven ook heel veel warmte. 
Van alle elektriciteit die nodig is om een gloeilamp te laten 
branden, wordt maar één tiende gebruikt om licht te geven. 
De rest verdwijnt in warmte. Dat is een echte verspilling. 
Maar in plaats van gewone lampen kunnen we evengoed 
spaarlampen of ledlampen gebruiken. Die zijn veel zuiniger. 
Een spaarlamp verbruikt maar één vierde van de elektriciteit 
van een gloeilamp om evenveel licht te geven.  

Een goede spaarlamp brandt ook tien keer langer dan een 
gloeilamp voor ze kapot gaat.  

Wat doen we eraan?  

Deze week gaan we samen met papa of mama op zoek naar 
gloeilampen in ons huis. Deze vervangen we door 
spaarlampen of ledlampen. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          

 



 

Boekentips van de 

leesuiltjes 
  

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

Weg! (Ineke Upperman, Emanuel Wiemans) 

Voor : kleuters (en andere Formule1-fans) 

Kenmerken : Formule 1, wedstrijd, zintuigen, stoere prenten 

Voor Freek is het een heel speciale dag: hij gaat met zijn papa naar de formule 1. Als racefan is hij 
in zijn nopjes, zelfs de gehoorbeschermer en de mosterd op zijn hotdog brengen hem niet van zijn 
stuk. Gefascineerd door de snelle auto’s wandelt hij steeds dichterbij, tot het wel heel spannend 
wordt.   

Dit verhaal is niet alleen erg meeslepend, de illustraties lijken ook zelf een beetje te bewegen. Zo 

waan je je zelfs vanuit je zetel op het circuit.  

 
In het bos (Goedele Ghysen, Valesca Van Waveren) 

Voor : eerste lezers (AVI start -> M5) 

Kenmerken : groeiboek, spannende verhalen, tips en weetjes, bos, wildernis, 

vriendschap 

Sem en Noor beleven allerlei avonturen in het bos. De ene keer stapt Noor op een mierenhoop, 
een andere keer willen ze 's nachts onder de sterrenhemel wandelen (wat natuurlijk veel 
spannender wordt dan verwacht). Tussen de verhalen over Sem en Noor door krijg je informatie 
over het leven in het bos, en handige tips over hoe je overleeft in de wildernis.  

Dit is een groeiboek: het begint met AVI start en het eindigt met AVI M5. Bij elk niveau horen drie 
verhalen, én een paar pagina's survivaltips. 

 

Loki. Hoe word je een goede god? (Louie Stowell, Pim Lammers vert.) 

Voor : 10-12-jarigen 

Kenmerken :  humor, fantasie, moeilijke lezers, Noorse mythologie, graphic-novel 

Ontmoet Loki, de god die goed is in slecht zijn. Wedden dat je dit boek niet kunt lezen zonder 

hardop te lachen? Voor fans van Julius Zebra (de oude Romeinen) en Gekke Goden (de oude 

Grieken).  

Na de zoveelste gemene grap wordt Loki door oppergod Odin naar de aarde verbannen, waar hij 

moet leven als een normale elfjarige jongen. Pas als hij zich goed weet te gedragen, mag hij 

terugkeren naar de godenstad Asgaard. Behalve dat hij op aarde zijn godenkrachten moet 

missen, moet hij: 1. Goede daden verrichten (vermoeiend!) 2. Naar school gaan (bestaat er een 

wredere straf?!) 3. Thor (en zijn vieze windjes) dulden. Wens hem maar veel geluk. (Of niet, want 

hij geeft totaal niet om de mening van miezerige stervelingen…) 



 

  

 

  

De kleuters van juf Greet trokken op pad om de straten proper te houden. 

Goed gedaan, jongens en meisjes!  

 

                                          

                                                                  

                                       



 

 

Met de klas (K2S) naar het postkantoor  
 

Spelen en leren over ‘de post’, het was superfijn! 

We hebben brieven voor elkaar gemaakt. 

Op een envelop moet het adres en een postzegel.  De postzegel zijn we gaan kopen in het postkantoor. 

Daarna hebben we allemaal onze brief in de postbus gestoken. 

Nu maar wachten op ‘post’ in onze brievenbus. 

 

                                   
 

                                    

                                                                                                                                    
 

 

 

 

 



 

 “Wondere ruimte” 

VLIEG JE MEE? 

              Dat is het jaarthema van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen. 

 

 

 

VLIEG JE MEE? 
 

Flie fla fladder, sla je vleugels uit 

Flie fla fladder, kom en vlieg maar uit. 

1,2 Vlieg je mee? 

3,4 als passagier? 

5,6 of word jij de piloot, de piloot? 

7,8 ik straal ik lach want iedereen reist eerste klas. 

Iedereen mag hier aan het stuur. 

     We stijgen, we dalen 

     We zoeken, we dwalen 

     We duiken over berg en zee. 

Vlieg je mee, vlieg je mee? 

Iedereen mag op de vlucht. 

Vlieg je mee, vlieg je mee? 

Met de wind ja in je rug. 

Vlieg omhoog, vlieg omlaag, stuur zelf een beetje bij 

Vlieg je snel, vlieg je traag, kom aan boord en voel je vrij. 

 

1,2 Zit je klem? 

3,4 Druk op de rem. 

5,6 Schakel, stuur maar bij. 

7,8 wie had dat verwacht, samen zweven door de nacht,  

samen vliegen naar de regenboog. 

 

We stijgen, we dalen… 

 

 

 

 

Ruimte om te scheppen 

SEPTEMBER 



 

Vlieg je mee, vlieg je mee?... 

Flie fla fladder, oh God ik voel me vrij. 

Flie fla fladder, Jouw Geest die maakt me blij.  

Vlieg je mee, vlieg je mee? 

 

                                         ------------------------------------------ Jan Vanden Bergh 1mei 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit schooljaar worden we met het nieuwe jaarthema uitgenodigd om die veelzijdige, wondere ruimte te 

verkennen vanuit talrijke invalshoeken. Het Pinksterverhaal (Handelingen 2,1-13) begeleidt ons doorheen 

het schooljaar om die wondere ruimte binnen te treden. 

 

Het verhaal van Pinksteren 

https://www.youtube.com/watch?v=Ji0IjcZRFBE&t=28s 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Ji0IjcZRFBE&t=28s


 

 

                        



 

 

 

 

  

 

 

Oktober - 2023 



 

 

 

OPGELET DAKWERKEN IN DE BERGSTRAAT ! 

 

Van 2 tot en met 18 oktober 2023 zullen dakwerken uitgevoerd worden in de Bergstraat 
14-16.  Hiervoor zullen het voetpad en de helft van de rijbaan in beslag genomen worden. 
Om de passage van het verkeer vlot en veilig te laten verlopen zullen verkeerslichten 
geplaatst worden. Voetgangers moeten oversteken. 
Aan beide zijden van de Bergstraat zal een parkeerverbod ingericht worden. 

Aan de wijkagenten werd gevraagd om zo vaak mogelijk mee in het oog te houden of 
alles veilig verloopt. 
 

 
 

 
 

 

 

 

           

 

 

 



 

 

 

 

 

        

 

 

 



 

                           

  



 

 

 

 

 

 

 


