
 
 
 
 
 
 
 

Thema: ‘Indianen’ (vanaf ma 5/1 t.e.m. vrij 23/1) 

 

Ons thema indianen werken we samen uit met de klas van juf Greet. 

- We doen enkele dezelfde activiteiten 

- We gaan ons soms verdelen in ‘2 gemengde groepen’ (stammen) en zo ook eens in de andere klas 

spelen 

- We gaan activiteiten samen doen 

- We sluiten samen af met een super indianenfeest ! 

 

Maandag 5 januari 

Graag een licht gekleurde/ witte t-shirt van mama of papa meegeven (we gaan hier in knippen en op 

schilderen     ) 

 

Dinsdag 6 januari 

Vandaag gaan we op onze school in elke klas ‘3 koningen’ zingen.  Je mag verkleed komen (als koning), 

een kroon maken we in de klas. 

 

Woensdag 7 januari 

Joepie, we vieren de verjaardag van Elysa in onze klas.      

 

Vrijdag 9 januari 

Leesfeest: avonturen (info volgt) 

 

Maandag 12 januari 

Joepie, we vieren de verjaardag van Lio in onze klas      

 

Dinsdag 13 januari 

Joepie, we vieren de verjaardag van de juf in onze klas      

 

Donderdag 15 januari 

Joepie, we vieren de verjaardag van Yuri in onze klas      

 

Woensdag 21 januari 

We gaan naar de kloek in Bouwel (Liersesteenweg 92A) 

Je kleuter zelf brengen (tussen 8u10 en 8u40) en smiddags afhalen (tussen 11u45 en 12u15 

- Gemakkelijke schoenen 

- Eventueel Drinkbus 

- Fruit/ koekje 

- 7 euro, komt op schoolrekening 

- We krijgen er een drankje 

 

Vrijdag 23 januari 

Indianenfeest ! (we hebben zelf onze verkleedkleren gemaakt     ) en komen die dag als indiaantje naar 

huis. 


