
 

“Eerlijk duurt het langst !” 

We zijn reeds een hele tijd samen aan het werken met 

Wijsneus. De aandachtspunten van de voorbije drie 

maanden liggen misschien niet meer zo fris in ons 

geheugen, maar toch verwacht Wijsneus van ons nog 

steeds gehoorzaamheid op deze drie terreinen. 

Tegelijkertijd moeten alle kinderen ook oog hebben voor 

het respecteren van de speelplaatsregels. Alles samen is 

dit toch wel een hele klus. Gelukkig is Wijsneus een hele 

milde en wijze vogel. Zo begrijpt hij heel goed dat er wel 

eens fouten worden gemaakt door kinderen. Dat vindt 

Wijsneus echter niet zo erg. Het is immers uit je fouten 

dat je het meeste leert. 

Wat Wijsneus wel erg vindt is het volgende:   
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Soms zijn er in onze school jongens en meisjes die inderdaad fouten maken tegen onze 

gemaakte afspraken. Als ze daar dan echter worden over aangesproken door een juf, 

middagmoeder of meester, durven ze wel eens vergeten om hun fout eerlijk toe te 

geven. Dat vinden we allen heel erg spijtig. Door het eerlijk toegeven van fouten 

zouden we immers samen kunnen nadenken hoe het komt dat het misgelopen is… 

Misschien is deze adventsperiode het ideale moment om hier eens extra aandacht aan 

te schenken. Natuurlijk gaan we allen proberen zoveel mogelijk fouten te vermijden, 

maar als het dan toch eens niet lukt, geven we het ook eerlijk toe wat we fout gedaan 

hebben. Op deze manier kunnen we een nog toffere scholengemeenschap vormen. 

Ook de kinderen die taken moeten uitvoeren in de refter durven wel eens “spoorloos” 

verdwijnen. Dat heeft ook te maken met eerlijkheid. Wij genieten immers allen van het 

werk van de kinderen die taken hebben. Dan is het niet meer dan normaal dat we zelf 

ook onze taak naar behoren uitvoeren als we van dienst zijn !  
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Tomaten in de winter? 

Als we tomaten, aardbeien, bonen, erwtjes,… in de winter willen eten, 
kost dat heel veel energie.  

In de winter kunnen deze groenten en fruit bij ons immers niet buiten 
gekweekt worden. Daarom worden ze ofwel in verwarmde kassen 
gekweekt of ingevoerd uit warmere landen. En dat kost dus veel 
energie.  

Het is veel beter als we kiezen voor groenten en fruit die in het 
seizoen zelf gekweekt worden bij ons. In de winter zijn dat 
bijvoorbeeld wortelen, witloof, prei…  

Wat doen we eraan?  

Samen met papa of mama bekijken we onze feestmenu’s tijdens de 
eindejaarsperiode. We trachten er zoveel mogelijk seizoensgroenten 
en –fruit in te gebruiken. Ook voor onze andere maaltijden trachten 
we hier in de toekomst wat op te letten ! 

SMAKELIJK ALLEMAAL ! 

 

 

 

 

 

 



 

* Op 8 november is Vicky Hermans, de tante van Aiden uit K1NL overleden. Wij wensen de ganse     

   familie heel veel sterkte. 

 

* Op 17 november gaven Tine en Guy, de ouders van Olivia, Lily en Marie Palmers, elkaar het jawoord.    

   Proficiat! 

                               

 

 

 



 

 

                                                      

                                                      Voorstelling ‘Repelsteeltje’ in de kleuterschool 

 

                                                      Anaïs is een heel gewoon meisje, dat gewoon naar school gaat, gewoon   

                                                      speelt met haar vriendjes en gewoon van verhalen houdt. Maar als haar 

                                                      mama en papa ineens niet meer zo gewoon doen en ze helemaal in de  

                                                      war is, krijgt ze hulp uit onverwachte hoek… 

                                                      Een magische voorstelling vol muziek, verbeelding en humor voor de 

                                                      allerkleinsten ! 

 
                                                                              

                                                       

                       

               

                        

                        



 

 

 

  

Derde leerjaar naar het verkeerspark  

Op maandagvoormiddag 13 november stonden we met z’n allen klaar om naar het 

verkeerspark in Herentals te rijden. 

Maar … de bus vertrok gek genoeg zonder ons.  

Gelukkig viel het “frankje” van de buschauffeur snel en kwam ze ons toch enkele 

minuten later oppikken. Oef !  

In het verkeerspark aangekomen,  kregen we eerst in het klaslokaal wat uitleg van een juf.  

(Ons geheugen werd daar immers wat opgefrist want het was meer dan een half jaar 

geleden dat we daar geweest waren.) 

We leerden woorden zoals fietsstraat, fietssuggestiestrook, berm, … 

Dan was er actie. Iedereen kreeg een gepaste fiets.  

We droegen ook een hesje met onze nummer op. Zo kon de agente ons helpen. 

De tijd vloog … 

Op de schoolwebsite vind je nog meer foto’s van ons in volle actie. 

                                                                 

                                                                                               

 



 

 

Naar de Zoo van Antwerpen ! 

 

Op dinsdag 6 november trok de 1ste graad met de trein naar de zoo. Daar wachtten 2 

gidsen ons op. Ze namen ons mee langs de koalaberen, de zwartvoetpinguïns, de 

nijlpaarden, de leeuwen, … en vertelden ons veel over deze dieren. ’s Middags 

picknickten we op een terras bij een speeltuin. Dat was ook heel leuk. In de 

                                        namiddag trokken we verder door de zoo. Het was een heel leuke en leerrijke dag. 

                                        We reden terug met de trein naar Bouwel waar onze taxi’s al op ons stonden te 

                                        wachten! 

              

 

     

 

  



 

“Wondere ruimte” 

VLIEG JE MEE? 

              Dat is het jaarthema van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Ruimte om (meer) mens te worden 
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Beste ouders, grootouders, familie en vrienden 

 

Het is alweer bijna december. De mooiste maand van het jaar. De maand van de Sint, pakjes, kerstbomen, 

lichtjes en glühwein… 

Op vrijdag 1 december verwelkomen we onze goede, lieve Sint. Ook mama’s en papa’s zijn om half 9 

welkom om de Sint te ontvangen. Onze kinderen hebben zich ook dit jaar weer goed voorbereid om de Sint 

en Pieten een geweldige show te bezorgen       

Op zaterdag 9 december verwachten we jullie vanaf 15.30u voor onze gezellige kersthappening met leuke 

workshops, een sfeervol vuurtje en massa’s lekkers. Om 19u brengen de kinderen een mooi kerstverhaal. 

Na het kerstverhaal kan je nog iets drinken en eten.         

Alvast een belangrijke mededeling! Noteer VRIJDAG 2 FEBRUARI 2024 zeker in je agenda want dan vindt de 

leukste quiz van het jaar plaats. Inschrijven kan via fatimadesmedt@hotmail.be of geef een seintje aan 

meester Tom.  

 

Ik geef nog even het overzichtje van de evenementen van de rest van het schooljaar door. Noteer deze 

data in je agenda zodat je zeker niets mist!  

- Sinterklaas – vrijdag 1 december 2023 

- Kersthappening + kerstverhaal – zaterdag 9 december 2023 

- Quiz – vrijdag 2 februari 2024 

- Carnaval – vrijdag 9 februari  2024 

- Fluobal en fuif – zaterdag 16 maart 2024 

- Zomerfeest – zondag 23 juni 2024 

 

Geniet van de vakantie en hopelijk zien we elkaar op de kersthappening! 

Namens het oudercomité, 

Fatima De Smedt 

Voorzitter 

fatimadesmedt@hotmail.be  -  0472 97 22 36 
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